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Geachte lezer, 
 
 
Voorjaarsperikelen, wie is er niet druk bezig in zijn tuin of 
geeft het huis een grote schoonmaak. 
Ook ons museum ontkwam niet aan die voorjaarsperikelen. 
Ons streven het museum dynamisch te houden en de expositie 
regelmatig aan te passen blijkt nu in het thema verzet. 
Ook de Indische kamer krijgt een “goede beurt”. 
 
Tot ziens in ons museum. 
 

In deze nieuwsbrief vind u: 
 

- Rabobank Clubkas Campagne;   
- In herinnering: Jan van Gompel; 
- Nieuwe aanwinsten; 
- Kopij voor de nieuwsbrief. 

 
 
 
Rabobank Clubkas Campagne. 
 
 
Steun ons museum door uw stem bij de Rabobank Clubkas 
Campagne van Rabobank De Kempen. 

Het bestedingsdoel is t.b.v. kennis en educatie in ons museum. 
Dit in de vorm van: 

- oortjes die men meeneemt door het museum met 
informatie bij de verschillende vitrines en objecten, 

- beeldschermen met verhalen vertelt door 
dorpelingen en/of oorlogsveteranen bij bepaalde 
museumattributen. 

 
De inrichting van het museum is flink aangepast en heeft veel 
diepgang gekregen op het gebied van het verzet in onze ruime 
regio en in de gebeurtenissen in ons voormalig Nederlands-
Indië.  
 
Als u lid bent van de Rabobank heeft u informatie ontvangen 
over de Clubkas Campagne. Van woensdag 13 april t/m 
zaterdag 30 april 2016 kunt u via een stemsite uw stem 
uitbrengen op de verenigingen en/of stichtingen die u een 
warm hart toedragen. Ieder lid ontvangt vijf stemmen, 
waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde vereniging 
mogen worden uitgebracht. 



 
Wij hopen dat u ons project ondersteunt.  
 
Vertel uw familie en vrienden dat het museum werkt aan de 
toekomst door o.a. een duidelijke informatievoorziening over 
de gebeurtenissen in onze regio en in Indië en dat we de steun 
zeer goed kunnen gebruiken.  
 
 
Onze gegevens zijn: 

- Stichting museum de bewogen jaren 1939-1950, 

- KVK 17159633, 

- NL40RABO0143447688, 

- Floreffestraat 1, 

- 5095 AV Hooge Mierde. 

 

 
 
 

 

                       
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Mary en 
Gerrit bij de 
nieuwe 
museum-
inrichting. 
 
 
 
 
 

 

 



 
In Herinnering: Jan van Gompel. 
 
Donderdag 19 november 2015 moesten we afscheid nemen 
van Jan van Gompel.  
Jan was een gepassioneerd vrijwilliger met veel interesse in de 
geschiedenis, wij wensen Zus en de kinderen veel sterkte. 
 

 
 
 
 
 
Nieuwe aanwinsten: 
 
Documenten en materialen uit het werkkamp Fukuoka in 
Japan waar Jan van Dalfsen tewerkgesteld werd in de 
oorlogsjaren. 
Jan Willem Joachim Adriaan van Dalfsen werkte op een 
plantage in Indië, misschien een sisalplantage, hij was 
dienstplichtig militair in Indië. 

In Indië is Jan Willem in verschillende kampen terecht 
gekomen. 
Hij kreeg als bijnaam ome Tako, dit is Japans voor Inktvis, de 
baard van Jan Willem van Dalfsen bestond uit slierten zodat 
dit leek op een inktvis. 
De 7 op het kistje is mogelijk een aanduiding in het kamp 
geweest. 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
Grafsteen van Frans Bruurs uit Casteren.  Frans is het enige 
oorlogsslachtoffer in Casteren. Op 23 september 1944, 
Casteren was nog niet bevrijd, de omliggende dorpen wel, 
werd Frans door granaatscherven zwaar gewond. Hij werd 
door Engelse militairen naar het ziekenhuis in Eindhoven 
gebracht, maar overleed. 
 
Archief uit WO II van Gust de Vries uit Diessen met oa. een 
verslag vanuit het zusterklooster in Diessen, een soldatenkrant 
uit 1940 en enkele pamfletten. 
 
Een plankje afkomstig uit het schuurtje dat hoorde bij de 
Hoogemierdse windmolen. Hierop staan de namen van twee 
Nederlandse militairen die in de Eerste Wereldoorlog in 
Hooge Mierde waren gelegerd. 
 
Van de familie Van den Ende kregen we enkele documenten 
betreffende de staat van dienst en het ereveld waar Stannie 
van der Ende wordt herdacht, het bidprentje van zijn broer 
Toon die als vrijwilliger dienst had genomen en enkele 
documenten en oorkondes van jongere broer Dré. 
 

KOPIJ VOOR DE NIEUWSBRIEF.  
 
Indien U informatie heeft die we kunnen gebruiken voor onze 
nieuwsbrief of misschien wel ingezonden stukken laat het dan 
weten. Dit kan op het museum, via de mailbox 
info@museumdebewogenjaren.nl of bij John Meulenbroeks. 
 
Comité van aanbeveling: 
 

- Jan Naaijkens, Hilvarenbeek. 
 

 
 
 
Met dank aan: 
 

GEMEENTE REUSEL- DE MIERDEN 
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